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    Hou je echt nog van mij, Rockin' Billy 
    Of is nu al je liefde voorbij 
    Heus ik twijfel nou toch wel een beetje 
    't Is zo eenzaam op de boerderij 
 
Waarom schrijf je me nooit Rockin' Billy 
Sinds je naar dat Amerika ging 
Want je zei dat ik over mocht komen 
Als je eenmaal daar was lieveling 
'k Heb nu in geen twee jaar een brief meer gezien 
Heb je geen pen en papier daar misschien 
refrein 
 
In Amerika zou je beginnen 
Een fabriekje in leverpastei 
jij had daarvoor geen money Rockin' Billy 
Dus dat leende je even van mij 
'k Heb eerst nog geaarzeld omdat ik niet wou 
Maar jij beloofde me liefde en trouw 
refrein 
 
Je nam ook al mijn meubels en kleren 
Naar dat verre Amerika mee 
Want je zou vast ons huis in gaan richten 
En dus zei ik maar zuchtend okee 
Stuur me alsjeblieft weer m'n mooie matras 
Want daarin zit m'n geld en m’n pas 
refrein 


